
Wilkin van der Kamp van Vloek naar Zegen deel 1 van 3 
 
Welkom bij een nieuwe aflevering van vrij zijn tv. 
 
Zegenen betekent letterlijk, dat we goede woorden over iemand uitspreken, door 
mensen te zegenen, zaaien we woorden van God in hun leven, woorden die leven 
brengen, bemoedigen, versterken opbeuren en troosten, maar met onze tong kunnen 
we ook mensen vervloeken dan begeven ons op het gebied van het onzichtbare het 
geestelijke we kijken en ontdekken hoe en wanneer een zegening of vervloeking in 
werking treedt. 
 
Ik wil met jullie lezen Jakobus 3 vers 9 en 10 uit de nieuwe Bijbelvertaling en 
Jakobus hebben we al eerder gezien in onze serie, woorden hebben kracht, Jakobus 
heeft veel uitgelegd en gesproken over onze tong en dat onze tong is als 
bijvoorbeeld het roer van een heel groot schip dat de koers bepaalt.  
Natuurlijk is de vraag wie staat er achter het stuur die brengt het roer in beweging het 
loon jou tong is maar heel klein maar kan veel in beweging zetten. 
En dan zegt hij in vers 9 en 10: 
 
 “Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee 
die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en 
vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?”  
 
dus hij zegt met onze tong zegenen wij, aanbidden wij, dat is in het Grieks overigens 
hetzelfde zegenen en aanbidden.. 
 

 
Hier klopt dus echt niets van dit zijn niet dezelfde woorden in het Grieks!? 
 
Zegenen εὐλογέω Het werkwoord eulogeō betekent (1) ‘goeds zeggen van, prijzen, 
complimenteren’, en (2) ‘zegenen, zegenrijk verklaren’. 
 
Aanbidden προσϰυνέω Het werkwoord pros-kuneō betekent ‘vereren, (zich) 
neerbuigen, aanbidden’. 

 
.. maar met diezelfde mond vervloeken wij mensen die door God geschapen zijn hoe 
kun je roddelen.. 
 

 
Hier klopt dus echt weer niets van roddelen is niet hetzelfde als vervloeken!? 
 
 
Vervloeken καταράομαι Het werkwoord kat-araomai betekent ‘verwensen, vervloeken’ 
 
Lasteren διάβολος Het bijvoeglijk naamwoord diabolos betekent ‘als gewoonte 
hebbend om mensen in diskrediet te brengen of verdacht te maken, kwaadsprekend’, 
en zelfstandig gebruikt ‘aanklager’. 



 
.. over mensen die geschapen zijn naar Godsbeeld eigenlijk zeg je ‘God u hebt het 
niet goed gedaan u hebt een verkeerd product voortgebracht’ dat is eigenlijk wat 
Jakobus hier zegt.. 

 
Nee hoor dat zegt Jakobus hier echt niet, dit is een gevalletje INLEGKUNDE. 

 
 en hij zet die twee tegenover elkaar aan ene kant zegen en andere kant vloek in onze 
vorige studie hebben we gezien of hebben we eigenlijk gekeken naar de conditie van 
ons hart en hebben ontdekt dat we met onze tong kunnen schrijven op de tafel van 
ons hart of op de tafel van andere harten. 
 
Wat staat er op jouw hart geschreven. Nou dit is hoe God naar jou kijkt  
en dit is wat God tegen je zegt ik hou van jou.  
 
 

 
 
Weet je nog dat verhaal over Jezus die gedoopt wordt in de Jordaan en dat de hemel 
opengaat en dat hij, dat Jezus, een stem hoort, de stem van de vader die iets tot hem 
zegt en wat zegt de Vader “jij bent mijn geliefde zoon”.  
Wist je dat dat drie keer gebeurd is in het leven van de here Jezus, wist je dat drie 
keer heeft God de hemel geopend en op een bovennatuurlijke manier in gesproken in 
het leven van de here Jezus. Dat was ik in de Jordaan toen Jezus gedoopt werd in de 
Jordaan, het was toen Jezus met Petrus Johannes en Jakobus de berg opging en er 
een wolk verscheen en Mozes en Elia verschenen, de profeten uit het oude 
testament uit het verleden, maar op een bovennatuurlijke manier verschenen ze aan 
Jezus en aan die drie discipelen en zij spraken met Jezus, over zijn laatste achttien 
uur van zijn leven, voor dat hij zou sterven, maar dan is het God die vanuit die wolk 



zegt “Jezus jij bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb” de tweede keer 
en als Jezus naar Jeruzalem gaat de week voordat die sterft en begint te prediken op 
het tempelplein. “ik ben de weg de waarheid en het leven”, “ik ben de goede herder”, 
“ik ben het brood des levens”, “ik ben” die zeven “ik ben” woorden waarmee hij zich 
identificeerde met zijn vader in de hemel, de God “ik ben die ik ben” en Jezus zegt 
ook “ik ben door God gezonden”, “ik ben die ik ben” de onzichtbare God zichtbaar in 
Jezus de zoon des mensen zoon van God, mens en God tegelijk, onvoorstelbaar en 
ook een mysterie en als juist op de tempelplein staat, gebeurt het voor de derde keer 
de hemel gaat open en voor de derde keer zegt God tegen Jezus “jij bent mijn 
geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb” drie keer. We hebben het erover gehad 
dat Petrus Jezus drie keer verloochend heeft en als Jezus opstaat uit het graf zegt 
de engel tegen de Maria's die Jezus willen balsemen, die het lichaam van Jezus 
wilden balsemen en die ontdekken dat het graf leeg is. Dan zegt de engel ga naar de 
discipelen en Petrus en zegt dat ze dan Galilea gaan, want Petrus had zichzelf 
vervloekt hij zegt ik ken hem niet en vervloekte zichzelf staat er, hij vervloekte 
zichzelf met zijn woorden gvd ik ken hem niet en dan gebeurt er is iets met Petrus, 
Petrus had Jezus drie keer verloochend maar op het strand van Galilea, vraagt Jezus 
drie keer aan Petrus “heb je mijn lief?” en drie keer geef Petrus antwoord onder 
tranen “u weet dat ik van u hou” drie keer, was niet voor niks, drie keer gezegd, “ik 
ken u niet”, drie keer gezegd tegen de here Jezus “ik hou u”, de vloek werd verbroken 
door de herroeping van de woorden door Petrus zelf ??? en Jezus hielp hem daarbij 
??, drie keer moest Petrus horen moest hij zichzelf horen zeggen ”ik hou van u here 
Jezus”, “i love you Jezus” en hij schreef het op de tafel van zijn eigen hart???:( en 
Jezus zei “hoed mijn schapen”, “weid mijn lammeren” en herstelde hem in zijn 
discipelschap en in zijn apostelschap.  
 
Maar luister zelfs de here Jezus had de drie keer nodig, drie keer had Jezus nodig dat 
het tot hem gesproken werd, op boven natuurlijke manier, de hemel ging open. 
  

 
Dus Jezus had dit drie keer nodig, zodat het op de tafel van Zijn hart werd 
geschreven? 
 
Maar wat zeg Jezus zelf hierover: 
 
Johannes 12: 23-33 
 
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 
Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 
één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan 
zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt 
het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn 
dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. Nu slaat de angst Mij 
om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar 
hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk 
er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid 
weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ 



Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken 
had. 
Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel 
over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 
Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 
Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.  
 
Of Jezus had het niet goed begrepen of Wilkin misschien niet?? 
 

 
Sommige mensen hoorden alleen een donderslag Johannes de doper staat met 
Jezus in de Jordaan en hij hoort en ziet wat Jezus hoort en ziet “jij bent mijn geliefde 
zoon” het zal Johannes ook ontroerd hebben, drie keer wordt op bovennatuurlijke 
manier in het hart van de Here Jezus geschreven, wordt de here Jezus bemoedigd ‘ik 
hou van je je bent mijn geliefde zoon’ ik herinner me een keer dat ik daar over sprak 
in van onze kerken en een man die worstelde met een bepaalde verslaving en die hier 
al een hele tijd was die kwam naar me toe, hij had geen identiteit, ze hadden gezegd 
je bent een borderliner.  
 

Deze man komt dus bij de dokter en er markeert hem niets en de dokter stelt uit het 
niets de diagnose; “je bent een borderliner!” en vanaf toen stond het op zijn hart 
geschreven en was hij een borderliner en zonder identiteit. Is dat hoe het gegaan is, 
is dat hoe het werkt echt waar ? 

 
En hij geloofde dat er op zijn stond hart geschreven ‘ik ben een borderliner’ dus ik 
geloof het en wat ik denk en wat ik geloof, zo ga ik me voelen en zo ga ik me ook 
gedragen.  
 

Dus het wordt op je hart geschreven en als je daar dan in gaat geloven dan gaat het 
mis, dus als ik het goed begrijp, dat als het op je hart wordt geschreven maar je 
gelooft het niet, dan is er niks aan de hand. Huh? Wat is dit voor onsamenhangend 
gebazel? Welke Bijbeltekst zegt dit? 

 
De man zei ”Waar is de God van de hoop?” Ik zei en God zegt tegen jou “jij bent zijn 
geliefde kind” in christus sta jij in de Jordaan en gaat de hemel open en op een 
bovennatuurlijke manier zegt God ook tegen jou, “jij bent mijn geliefde zoon” of “jij 
bent zijn geliefde dochter in jou heb ik welbehagen” dat betekent dat ‘ik geniet van je 
ik heb plezier van je ik heb plezier in je, ik heb plezier met je’, zo kijkt God naar ons in 
christus. En toen kwam hij naar me toe, hij stond voor me en zei hoe vaak moet ik 
dat nog horen en ik zei tegen hem, hoe vaak wil je het nog horen? Hoe vaak wil je het 
nog horen? Luister op een of andere manier, had Jezus het drie keer nodig dat de 
vader op bovennatuurlijke manier zijn zoon bevestigde, hoe vaak heb ik het dan wel 
niet nodig? 100 keer, misschien wel duizend keer, dus de cultuur van bemoedigen 
daar hebben we het over.  
We hebben niet alleen over woorden hebben kracht, maar over de cultuur van 
bemoedigen, van zegenen, die is zo belangrijk zegenende woorden spreken en 
Jakobus zegt uit die mond kan niet en zegen en vervloeking tegelijk komen. 



 
Zegenen in het Grieks betekent letterlijk goede woorden spreken in het Hebreeuws 
gaat het iets verder het Hebreeuwse woord voor zegende betekent iemand helende 
kracht geven.  

WOORDSTUDIE  bāraḵ 

BETEKENIS 

Grondwoord   ברך     Strongnr  h1288 

1 verb (a) to cause to kneel down (b) to kneel down • 2 verb (a) to consider oneself 

blessed (b) to bless; to praise; to greet; to congratulate; to commend (c) to revile; to 

blaspheme 

The KJV translates Strong's H1288 in the following 

manner: bless (302x), salute (5x), curse (4x), blaspheme (2x), blessing (2x), praised (2x), k

neel down (2x), congratulate (1x), kneel (1x), make to kneel (1x), miscellaneous (8x). 

 

רַךְ  bârak, baw-rak'; a primitive root; to kneel; by implication to bless God (as an act of בָּ

adoration), and (vice-versa) man (as a benefit); also (by euphemism) to curse (God or the 

king, as treason):— abundantly, altogether, at all, blaspheme, bless, congratulate, 

curse, greatly, indeed, kneel (down), praise, salute, still, thank. 

 

Nergens kom ik de betekenis ‘iemand helende kracht geven’ tegen☹ 

 
 
Da's mooi zegenen, is iemand helende kracht geven ??? dat je hart weer geheeld 
wordt, dat je hart weer heel wordt, een gebroken hart kan weer heel worden, als we 
gaan zegenen, een gebroken droom kan hersteld worden, een gebroken lichaam kan 
hersteld worden. 
Zegenen betekent in het Hebreeuws ook hem heelheid wensen, hem heelheid 
wensen dat vind ik prachtig, dus als wij gaan zegenen dan gaan we mensen heelheid, 
gezondheid toewensen, maar ook helende kracht die werkzaam wordt.???  
 

 
Hoe maken we hier de sprong van schrijven op de tafel van je hart, naar gebrokene  
haart, naar gebroken droom, naar gebroken lichaam!? Dat wordt er even heel subtiel 
ingelegd! 
 

 
Vervloeken daarentegen is iets heel anders het is het tegenovergestelde van 
zegenen en vervloeken betekent duidelijk kwaad te spreken alleen een en vloek is 
pas een vloek, een vloek treft pas doel, let goed op nu, als die woorden in geloof zijn 
uitgesproken en als die persoon die die woorden uitspreekt zich verbonden weet met 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=bless*+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=salute*+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=curse*+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=blaspheme*+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=blessing*+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=praised*+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=%22kneel+down%22+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=%22kneel+down%22+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=congratulate*+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=kneel*+H1288
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?t=KJV&Criteria=%22make+to+kneel%22+H1288


een geestelijke kracht, die zich aan die vervloeking verbindt, hoor je wel eens zeggen. 
Dat geldt voor zegenen ook, wij zijn allemaal geroepen om te zegenen zegt de bijbel, 
de bijbel zegt je bent geroepen om vrij te zijn en de bijbel zegt je bent geroepen om te 
zegenen, zodat we nog meer zegen zullen beërven, dat zegt Petrus, maar als zegen 
dan moet ik al geloven dat die woorden, die ik ontvang, via de relatie met Jezus door 
de heilige geest, dat ik die woorden ontvang, dat die woorden kracht hebben, helende 
kracht, genezende kracht, dat hij iets gaan doen, ik heb dus geloof nodig om die 
zegen ook werkelijk krachtig te laten zijn en ik moet verbonden zijn met een 
geestelijke kracht die zich aan mijn zegen verbindt.  
Nou dat staat in psalm 103 ga ik met je lezen Psalm 103 vers 20en 21 ik lees de NBG  
vertalingen dan staat “Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn 
woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord Looft de HERE, al zijn 
heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.”  
Wat staat hier, hier wordt gesproken over engelen, engelen van God, dat zijn heilige 
engelen en onoverwinnelijke engelen als je het boek leest het erover gehad leg ik dat 
in het kort uit in mijn handboek geboren om vrij te zijn voor bevrijdingspastoraat 
handboek voor bevrijders was dat zeg ik dat nog beter uit een heel hoofdstuk over 
engelen machtig interessant, want laat het leuk om enthousiast de mensen die zaten 
hem hier staat loofde heren hij zijn engelen naar dat doen ze wel maar dan staat er 
bij jullie zijn krachtige helden die zijn woord vol voor hem God spreekt een woord en 
de engelen reageren daarop en vol voor de dat woord zegt zal 103 en de staat ook zij 
luisteren naar de klank van zijn woord God spreekt een woord en ze luisteren hun 
oog is gericht op de troon op de troon van God en er zijn altijd alsof bezig zijn 
gefixeerd op de troon. 
Zelfs als ze bij ons zijn en om ons heen zijn de bijbel zegt in mattheüs 18 vers 10 “Ziet 
toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de 
hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.” Hier 
zegt Jezus dat wij minimaal twee engelen persoonlijke engelen om ons heen hebben, 
misschien zien ze niet, maar ze zijn er wel, krachtige helden, die luisteren de klank 
van God soort en ze zijn hier maar ze zijn gefixeerd op de troon, wat zegt God op zijn 
troon ze luistert naar de klank van zijn stem ze luistert naar Zijn woord wat zegt Hij 
en als God iets spreekt. Dan zeg je oké nu weten we wat hij wil en wij volvoeren zijn 
wil, in psalm 103 vers en 20 en 21 hebben we net gelezen, alleen dat God spreekt 
ook tot mij, wij dienen de God die spreekt, we hebben een levende relatie met hem 
gekregen door de here Jezus en de heilige geest spreekt tot ons met die zachte stille 
stem???  
 
Waar wordt in Bijbel gesproken dat God spreekt met een zachte stille stem? O ja in 1 
tekst bij Elia op de berg staat 1 Koningen 19: 12-13  
“Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het 
vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn 
mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot 
staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’” 
 
Hier staat niet dat God fluistert met een stille zachte stem, maar dat God spreekt na 
het gefluister van een zachte bries!? Als God spreekt dan is het duidelijk en 
verstaanbaar, tegen Job sprak God vanuit een storm, Samuël werd wakker van Gods 
stem. Nergens lezen over een cursus over het verstaan van God stem omdat hij zo 



stil en zacht spreekt dat Hij zich niet verstaanbaar kan maken als wij niet stil worden 
of ons afstemmen op Zijn frequentie. 
 
oh en als ik dus ga bidden, als ik ga zegenen en God geeft mij een woord en het is 
zijn wordt die mijn woord en ik spreek dat uit, ‘hey’ zeggen de engelen dat is een 
woord van God en wij gaan dat woord volbrengen, want het is God wil, dus als wij 
gaan zegenen, dan komt de engelen wereld in beweging, mooi hè, dan komt zijn 
engelen wereld in beweging. Ik heb nog maar zo'n weinig tijd nu ja om dat uit te 
leggen maar ik kan je verhalen vertellen… 
 
In dit kleine stukje worden al weer zoveel verbanden gelegd die we vanuit de tekst 

helemaal niet kunnen maken☹ 
 
 
Slechte theologie ook al is het onderbouwt met ervaringen, uit verhalen die wij maar 
klakkeloos moeten aannemen, blijft slechte theologie 


